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SULWE 

Lupita Nyong'o en Vashti Harrison 

Sulwe betekent Ster, maar de gelijknamige hoofdpersoon voelt zich helemaal geen ster. Ze 
vindt zichzelf veel te donker - ze werd geboren 'met de kleur van middernacht' - en ze wil 
een lichtere huid, net als haar zusje. Sulwe probeert het met make up, met een gum en door 
alleen licht gekleurde dingen te eten. Niets helpt, zelfs mama niet, die vertelt dat mooi zijn 
binnen in je z it. Tot een ster Sulwe 's nachts meeneemt het heelal in en daar het verhaal 
vertelt van de zusjes Nacht en Dag.  

Nacht is jaloers op haar zuster, die veel mooier is en van wie iedereen meer lijkt te houden 
dan van haar. Ze besluit te verdwijnen en komt pas weer tevoorschijn wanneer blijkt dat ze 
op aarde gemist wordt, dat dag en nacht niet zonder elkaar kunnen: 'Samen vormen ze de 
wereld die wij kennen, licht en donker, sterk en mooi.' En na dit nachtelijke uitstapje kan ook 
Sulwe zich een beetje een ster voelen: 'mooi, vanbinnen en vanbuiten.'  

De thematiek van gelijkwaardigheid wordt op een voor jonge kinderen begrijpelijke manier 
aan de orde gesteld. De uit Kenia afkomstige schrijfster is een succesvolle actrice en is 
duidelijk persoonlijk met haar onderwerp verbonden. Het sprookjesachtige karakter van het 
verhaal zal jonge kinderen makkelijk aanspreken, net als de groots opgezette, filmische 
illustraties. Die zijn ook praktisch bij het voorlezen aan een groep.  

 


